De zon komt altijd op
en alles went,
behalve dan dat jij
er niet meer bent.

Friedi van Nal

weduwe van Hugo Mermans

Geboren te Brasschaat op 12 mei 1943 en
heengegaan in het WZC Zonnewende te Kapellen op 2 september 2024.

Frieda leeft verder in de harten van haar kinderen en kleinkinderen

Ivan en Marleen Mermans - Driessen
Lennert en Jana
Hanna en Sam
Evelien en Florian
Mirte

Kitty en Bart Mermans - Tachelet
Lander
Lori

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Frieda,
op woensdag 11 september 2024 om 11 vur in het Keienhof, Putsesteenweg 133, Heide-Kalmthout.
(ingang parking Geusenbacklaan).
Welkom vanaf 10u30.

De urne van Frieda zal op een later tijdstip in intieme kring bijgezet worden
op de begraafplaats van Kapellen.

Liever geen bloemen of kransen, maar een gift aan Alzheimer Liga Viaanderen via gift.alzheimerliga.org.

Een bijzonder woord van dank aan huisarts Maaike van Overloop en het voltallige personeel
van Zonnewende voor de toegewijde en liefdevolle zorgen waarmee ze Frieda hebben omringd.

Rouwadres: Familie Frieda van Hal, p/a Karin Ludwig, uitvaart op maat,
Christiaan Pallemansstraat 49, 2950 Kapellen.

Online condoleren via https://karinludwig.be/rouwberichten/




